Losser, 10 december, 2013,

Jan Voerman verkeerstrainingen,

Molenstraat 5,

4021 GD Maurik,

Beste Jan,

Het is alweer haast vier weken geleden dat ik mijn laatste verkeerstraining

van jou heb gehad.

Ik had je beloofd iets van me te laten horen.

Na mijn zomervakantie was het autorijden, na een bijna ongeluk, onmogelijk geworden.
Na het werk van een psycholoog en het rijden met een plaatselijke autorijschool kwam er
wat verbetering in, maar nog lang niet voldoende.

Na het bestuderen van jouw boek, een gesprek met jou en verschillende trainingen, kan ik
nu zeggen dat het wonder is geschied.

Het autorijden gaat weer fantastisch.

Ik heb inmiddels weer een paar grote ritten gemaakt naar o.a. Rotterdam.

Jan, ik ben heel blij dat het zo positief is verlopen, dank zij jou bijzondere inzet.

Bij deze wil ik je graag nogmaals bedanken.

Straks goede Kerstdagen toegewenst.

Met vriendelijke groeten.

Wim



